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KERST: EEN NIEUWE HEMEL



Tijdsvlakken als franciscaans lappendeken
herbergen een nieuwe sterrenpracht.
Kwetsbare wijsheid komt aan het licht

Wankelmoedig, eenvoudig, gaandeweg

Hoop en liefde passen als puzzelstukken
het donker tijdsgewricht aan:
in rood en groen klinkt beloftevol:
een nieuwe toekomst is welgekomen

Een eeuwig spel van groter en kleiner worden
Getijden laten zich aanwaaien,
Water en vuur bundelen de krachten
Onze zuster moeder aarde herleeft...

DE HEILIGE RUIMTE
(Lucy D'Souza 2024)
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Dit is de heilige ruimte: een plek waar het hele
universum samenkomt — de aarde, de zon, de
maan en de sterren. Al deze elementen verenigen
zich in verschillende kleuren. |k heb geprobeerd
ze samen te brengen, zonder precies te weten
waarom, maar het voelde gewoon goed. Ook mijn
man was verrast toen hij het schilderij zag, net
als ikzelf.

De ruimte schilderde ik in het blauw, omdat dat
voor mij de essentie van het heelal weergeeft.
Rood vond ik belangrijk als symbool van liefde,
en groen staat voor hoop. Hoop, liefde en licht
zijn centrale thema’s in deze heilige ruimte, die
de verbinding tussen hemel en aarde uitdrukt.

De ruimte werd zo voorbereid op het moment van
de geboorte van Christus. |k probeerde warme en
koele kleuren samen te brengen, daarom koos ik
ook voor donkerblauw. Rood gebruikte ik als
contrast en als symbool van liefde, en het idee
van een nieuwe heuvel en een nieuwe aarde. De
geboorte van Christus is immers een feest voor
het universum én voor de tijd, wanneer de zon
langzaam naar het noorden beweegt en de sterren
als boodschappers aan de hemel verschijnen.

De sterren vertellen ons over de geboorte van
Christus Jezus. In de winter, als je over Nieuw-
Delhi vliegt, kun je aan de sterrenverlichting zien
waar de christelijke families wonen. Dat is iets
heel bijzonders voor ons in India, waar we geen
groene heuvels kennen zoals in andere landen,
maar waar de sterren een eigen betekenis hebben
gekregen — als een verhaal van liefde.



Christus is voor ons geboren, daarom hangen we
de sterren op als symbool voor de familie en om
te delen met anderen. De armen wisten waar ze
terechtkonden als ze hulp nodig hadden; de
christenen zouden hen altijd iets te eten geven.

Lichtis belangrijk, want het maakt ons bewust van
onze omgeving en wijst ons de weg, zoals de ster
de drie wijzen leidde. Het licht van de zon, dat
steeds sterker wordt, is ook een symbool voor
Christus. Zoals Johannes de Doper zei: “Hij moet
groter worden en ik kleiner.” Zes maanden voor
Kerst vieren we de geboorte van Johannes de
Doper, en zes maanden later komt Christus als
het licht van de wereld.

Ik wens iedereen een veilig en gelukkig kerstfeest
toe. Kerstmis geeft ons vreugde en innerlijke
energie om een nieuw jaar te beginnen, vol
creativiteit, vooral voor de jongere generatie,
zodat zij alles kunnen bereiken wat ze wensen en
zoeken.

Dit is mijn wens, hoop en bedoeling voor hen.
Juist in deze tijd hoop ik dat niemand ontmoedigd
raakt en dat we, waar we ook zijn, iets goeds
kunnen doen. Zoals de sociale werker en
spirituele pastor Dorothee Day uit New York zei:
als je ergens iets goeds doet, heeft dat effect,
zelfs in India, Azié, Israél, Palestina of Oekraine.
Met die gedachte wens ik dat onze goede daden
en positieve energie overal terechtkomen waar ze
nodig zijn, en dat God onze harten en onze wil
mag veranderen.



HUISRITUEEL.:
EEN NIEUW EN EENVOUDIG KERSTLIED

Met Kerstmis brengen we alle beeldspraak van de
afgelopen weken samen. We lieten ons inspireren
door de kleurrijke schilderijen van Lucy, maar ook
door wat we deelden in de contemplatieve
dialoog. Het is een heel eenvoudig Kerstlied waar
de elementen ook aan bod komen. Zij hebben ons
geleid tijdens de advent, nu brengen we ze samen
met Kerstmis waar een nieuwe ruimte zich open
vol hoop en liefde.

Zacht licht ademt in de nacht
Hoop die tegenspoed trotseert
Al wat ademt zingt vol kracht

O kwetsbaar Kind, dat men U eert.

Wind die zacht ons leven wekt,
vieugels wieken kleurrijk licht.
Water draagt ons naar de diepte,

Ja-woord dat ons hart ontwricht.
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Vuur dat door het donker breekt,
warmte die ons hart ontdooit.
Aarde houdt ons zacht gedragen,

Eenvoud roept ons meer dan ooit.

Ruimte weeft een nieuw begin,
sterren wijzen ons de weg.
Heel de schepping ademt toekomst,

God maakt alles nieuw en echt.

Een zalig, vredevol en inspirerend Kerstfeest!
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